SLAVENHALER — Rob Ruggenberg (Querido)

Het gebeurt niet vaak dat er écht goede historische jeugdboeken verschijnen. Daarom moet
Uitgeverij Querido wel heel verheugd zijn geweest toen het eerste manuscript van Rob
Ruggenberg op de redactietafel lag. Dat resulteerde in het boek HET VERRAAD VAN
WATERDUNEN, en nu is er een tweede boek: SLAVENHALER. En wéat voor een boek!
Ruggenberg maakte er een echt spannend verhaal van: voortdurend zijn er levensbedreigende
situaties. Geen nep-spanning dus. Maar daarbij geeft dit boek een stevig beeld van de gang van
zaken van de vreselijke Nederlandse slavenhandel in de tijd van de West-Indische Compagnie.
(Ook al gaat het in het verhaal om een Nederlands schip dat niet onder de vlag van de WIC
opereert). Tyn en zijn halfzusje Obaa zijn levensechte personages, en Ruggenberg weet

waar hij het over heeft. Een klasse-boek van een auteur waar we vast nog veel meer van kunnen
verwachten. En na het lezen van het boek is er een heerlijke website: www.slavenhaler.nl.



